‘Het eerste wat wij als jonge toneelspelers wilden
doen, was het contact met het publiek herstellen.
Want wij werden met een bus gedropt ergens in

de provincie, je ging op sceéne, en dan keek je dat
zwarte gat in, want je zag niks. Je speelde het stuk
en dan ging je terug die bus in. Verder wist je niets
van wat er gebeurde.’

Tk vraag me werkelijk af waar die organisaties zo
voor nodig zijn. Het is natuurlijk wel prettig als
het een beetje georganiseerd is, maar nu lijkt het
me toch echt wel overgeorganiseerd.’

‘Als je niet voor jezelf speelt, dan vetlies je je,

en bedrieg je de mensen, want wat ze willen zien
is iets oorspronkelijks, en het enige wat je aan
oorspronkelijks kunt laten zien, dat ben je zelf.
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