En dan met zen alle:

‘Ja dddr, een gele met een krddg-iie
Nee tis geen grap

Tis dat heerlijke goudgele sap

Op de trap, op de trap’

En ook ..ehm..:

‘Eeeeér staat een paard in de gang,
ja-ja. Een paard in de gang 0, 0 'n
paard in de gang bij’

God, hoe heette zij nou ook weer
Bij juffrouw Frankie?-

‘Bij juffrouw Frankie, er staat een
paard in de gang oh oh een paard
in de gang’

En zo hebbe we nog duzend van die
nummers gezonge

Heel die discotheek hebbe we
meegekrege

Heel die discotheek!

Uiteindelijk ben ik dan wel alleen
vertrokke geloof ik

Ik ben alleen die disco uit gelope
Ja, ja ik was alleen

0f...

Ja

Loop ik naar buite:
is het licht!

Ik denk het mot hier al een uur of 9
's ochens zijn

Winkels al ope

Ik denk dat komp mooi uit

Want ik sterf van de honger

Ik denk: ik gaan hier eerst ergens een
friettent vinde

Heb ik gevonde

Ik zeg doe mijn een patat oorlog

En dan dus niet wa da ze op sommige
plekken doen alleen satésaus en
mayonaise - nee -

Het is én satésaus én mayonaise én
ketchup én curry - alles!

Oorlog is oorlog

Dus dat hek gekrege

Ik betaal die vent

Sta ik zo da geld terug te stoppe
Vind ik zo: een bonnetje

In men portemonnee

Zo een blauw bonnetje

Met een nummer

Drieénveertig

Nummer drieénveertig staat er op dat
bonnetje

‘t is van een jasje van Henk

Dat hangt nog bij de wasserette

Dat ben ik vergete op te hale

Dat hangt daar al

Kweenie hoe lang

Ben ik vergeten

Ga ik morge ophale

Dat jasje

Morgen ga ik dat ophale

Ik denk:

Het is al morgen

Ik ken dat direct ophale

Ik denk: ik ben nou toch in de stad
Dadelijk hangk het daar ndg een half
jaar

Zat nog een kaartje bij, met het adres
Hek nog twee mense de weg motte
vrage

En dan had ik het gevonde

0f gevonde...

Ik stond er in ene recht voor eig'lijk
Recht voor die winkel

Ik leg dat bonnetje op tafel

Zij loop zo naar achteren

Ik denk dadelijk hangt het er nie meer
Dat ken he

Na zo lang

Ze kom terug

Met dat jasje

17,50 zegt ze

Ik denk nog :

Asof het godverdomme niks meer is
Maar goed denk ik, het is ook wel de
moeite

Want ja, er was zo een heel glas wijn
overheen gegaan

Hier, ken het je late zien ook

MARIE PAKT HET COLBERT.

Hierzo een hele vlek

En het is er wel helemaal uit

En voor 17,50 ken je ook geen nieuw
jasje meer kope - zo is het ook

KIJKT NAAR DAT COLBERT.

Heb ik ooit voor hem gekoch

Al heul lang gelede

Hij draag het bijna nooit

Ik het hem ook nooit gevraag waarom
eigenlijk

Hij zou het lelijk kunne vinden...
Juffrouw?’

Maar die indruk gaf die niet toen ik
het hem gaf...

Nee, hij vond het mooi

Henk is geen goeie acteur

As hij iets nie mooi vind dan merk je
dat direk

Hij vond het zeker mooi

Juffrouw?”

Misschien bewaarde die het voor
speciale gelegenheden

Dat ken he

Da je iets nie veel draag juist omdat -

-Juffrouw?!’-

Ja, godverdomme -

Mag ik hier soms nie even gewoon zo
staan!

Is het soms verboden om stil te staan?
Ik sta hier namelijk gewoon even
ergens bij stil te staan

Maar goed, as dat verboden is

En ik begrijp het wel hoor

Aan stilstaande mensen heb je niks,
nee

Die winkel die moet draaien

Dus stilstaande mensen die staan in de
weg

En waarom of dat die mensen stilstaan
daar heb jij niets mee te maken toch?
Nee, want jij hebt wel meer te doen
Jij moet door

Dus ik ook

Ik moet ook door

Is dat het wat je me wil zegge

Dat ik door moet?

Is dat het wat je me wil zeggen

Dat omdat de wereld nou eenmaal
doordraait dat ik mee moet

Is dat het?

Het gore lef!

Mij hier een beetje kome vertelle hoe
of dat ik mijn leve mot leide

Mij hier een beetje komme vertelle dat
de wereld wel zeker nie op mij zal
wachten

Dak door mot, vooruit mot

Nie achterom moe kijke, maar verder
mot

Dadelijk dan ga je me nog vertellen
dak schepe achter me moet verbrande
Dak moet roeie met de rieme diek heb
Maar ik heb hellemaal geen rieme
meer he

En vertelt mij nou niet dat alles een
reden heb

Want ik zien hem niet hoor

Ik zal het sterker vertelle

Alle mense die mijn hier wille komme
vertelle ‘dat-alles-een-rede-heb’

Die moge bij mij langs komme

En dan zal ik ze es...

Weet je wat ik dan es zal doen

Dan zal ik ze es met een heul fijn
mesje zo: allebei de oge uit steke

Dat zal ik es doen

En dan kenne ze es zien

Hoe makkelijk het nog is om door te
gaan

En met wat voor rieme ..

Heé godverdomme zelf nog niks
meegemaak!

Behalve dan de wereld een beetje op
het toilet te staan pijpe

Je tussen twee auto’s te late neuke
Maar bij mijn gaan die dinge wel
verder dan dat

Bij mijn gaan die dingen wel veel, véél
verder dan dat

Bij mij gaan die dingen zo ver, daar zal
jij wel nooit nie bij kunnen

Zo vér as dat bij mij ga

En dan ken jij wel denke dat ik gek ben
Want ik zien het je denke

Jij denk: dien is gek

En weet je wat

Dan ben je precies me zoon

Want die denkt er precies zo over
Vorige week

‘Ma’ zegtie.

Jij hou je eige voor de gek’

Dat zegt ‘ie!

Tege ze moeder!

En dat ‘ie er niet meer tege kan'

En dat ‘ie ‘voorlopig nie meer thuis
komp'

En hij loop zo de deur uit

En misschien hou ik men eige dan wel
voor de gek

Misschien ren ik wel ergens voor weg
Maar wat is daar dan zo plotseling mis
mee?

lemand heeft dat ooit op een heel
intelligente manier gezegd en -hop-
ledereen die intelligent wil lijke loop
zijn medemens er te pas en te onpas
op te wijze

Dat hij ‘misschien gewoon ergens van
weg probeert te renne’

Want ‘jij, ja, jij wil gewoon de realiteit
niet onder oge komen'

"Jij wil gewoon niet verder, niet
doorgaan met je leven’

En dan is mijn vraag :

Vanwaar die plotselinge hang naar de
realiteit?

Naar de waarheid?

1k bedoel,

Mensen die geloven in een hemel of in
‘leven na de dood"

Die gelove dat toch ook alleen maar
omdat ze de leegte -

De leegte van de dood niet in

het aangezich wille kijke?
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