Pam Emmerik schrijft:

‘Mijn vader was groot en sterk. Op foto’s droeg hij een zwarte
ringhaard. Hij was stuurman op de grote vaart. Zijn naam was
Dirk. Zijn bijnaam was ‘'69'. Hij at graag Kip en toen ik drie was
heeft hij zich doodgedronken.’
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Piotr Fomenko

Oorlog en Vrede van Lev Tolstot
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